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Rwanda en de genocide .. twintig jaar reeds. We 

kunnen niet anders dan er dit jaar bij stil te 

staan ... bij het zinloos geweld en bij de slacht-

offers die het maakte, een miljoen, maar bij uitbrei-

ding een veelvoud ervan. In dit nummer nemen wij 

een tekst over van schrijver Koen Peeters over dit 

onderwerp en verder worden de gevolgen op de 

psychische en mentale gezondheid van de Rwan-

dezen toegelicht. 

 

Net zoals in 1994 helpen hier geen doekjes voor 

het bloeden, een ganse gemeenschap werd 

ontwricht, en draagt er nu nog de gevolgen van ... 

Velen in stilte, maar ook anderen, die zich meer en 

meer manifesteren, zondebokken zoeken en er 

(hopelijk ongewild) politiek garen bij spinnen. 

Het is ook aan de buitenwereld, de ngo's, de 

internationale politiek om hier temperend en 

dempend op te treden. Wat voor zin heeft het om 

elk jaar oude wonden open te rijten, zo kunnen ze 

nooit genezené Het enige dat kan helpen is een 

sfeer creëren waar de wonden zacht helen en 

waar men respect heeft voor de littekens van de 

ander. Het Zuid-Afrikaanse model kan, hoewel het 

niet perfect is, als leidraad dienen. 

 

Om de gebeurtenissen van 1994 enigszins te 

duiden laten wij Johan Swinnen, voormalig Bel-

gisch ambassadeur te Kigali, aan het woord. Hij 

was een bevoorrechte getuige van de gebeurte-

nissen en geeft een beeld over de omstandig-

heden waarin het drama zich voltrok. Verder 

nemen we kennis van het officiële programma van 

de heropbouw in Rwanda, Visie 2020 genaamd, 

dat we uitzonderlijk in het Frans presenteren in de 

woorden zelf van Faustin Musare, eerste adviseur 

op de Rwandese Ambassade in Brussel. Beide 

sprekers namen deel aan een conferentie georga-

niseerd door Broederlijk Delen en Pax Christi 

Vlaanderen ter gelegenheid van de 20ste 

herdenking van de genocide. 

 

Intussen is Rwanda de sterkste groeistaat in Mid-

den-Afrika geworden en wordt Kigali stilaan be-

schouwd als het Genève van die regio. Het 

potentieel is aanwezig om, door middel van een 

positieve invloed van binnenuit en de versterkende 

invloed van de talloze ngo's, een politiek en 

sociaal stabiel klimaat op te bouwen. Die ngo's 

Le génocide au Rwanda... 20 ans déjà! Un doulou-

reux anniversaire... On se souvient de la violence 

inepte qui sôest d®cha´n®e et du million de victimes 

qui, par extension, sont en réalité bien plus nom-

breuses! Dans ce numéro, nous publions un texte 

de lô®crivain Koen Peeters consacr® ¨ ce sujet, et 

nous abordons lôimpact des ®v®nements sur la 

santé psychique et mentale des Rwandais.  

 

Comme en 1994, un pansement ne suffit pas pour 

gu®rir la blessure. Côest toute une communaut® qui 

a ®t® d®sarticul®e et qui, aujourdôhui encore, pr®-

sente des séquelles... certains continuent à souffrir 

en silence, tandis que dôautres sôexpriment de plus 

en plus, cherchent des boucs émissaires et (espé-

rons-le, involontairement) en tirent politiquement 

profit. Côest au reste du monde, aux ONG et ¨ la 

politique internationale quôil incombe d¯s lors dôin-

tervenir pour tempérer et apaiser la situation. Si on 

rouvre chaque ann®e dôanciennes blessures, elles 

ne guériront jamais! La seule chose qui puisse être 

utile, côest cr®er un ®tat dôesprit permettant aux 

plaies de se refermer en douceur, dans le respect 

des cicatrices de lôautre. Le mod¯le sud-africain, 

bien quôil ne soit pas parfait, peut servir de fil 

conducteur.  

 

Pour comprendre tant soit peu les événements de 

1994, nous pr®sentons un texte de Johan Swinnen, 

ex-ambassadeur de Belgique à Kigali, dans lequel 

il  sôexprime sur les ®v®nements de 1994 dont il fut 

un témoin privilégié. Il évoque les circonstances 

dans lesquelles sôest d®roul® le drame. Nous vous 

proposons également de découvrir le programme 

officiel de reconstruction au Rwanda, baptisé Vi-

sion 2020, rédigé par Faustin Musare, premier 

conseiller ¨ lôAmbassade du Rwanda ¨ Bruxelles. 

Ces deux intervenants ont participé à une confé-

rence organisée par Broederlijk Delen et Pax 

Christi Vlaanderen ¨ lôoccasion de la 20
e
 comm®-

moration du génocide. 
 

Entre-temps, le Rwanda est devenu lô£tat dôAfrique 

centrale où la croissance est la plus forte, et Kigali 

devient petit à petit le Genève de la région. Avec 

lôappui positif des influences ext®rieures et lôimpact 

dynamisant des nombreuses ONG, il existe désor-

mais un potentiel de reconstruction dôun climat poli-

tique et social stable. Ces ONG, plutôt que de se  
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cantonner dans un rôle traditionnel  de « belle-

mère », doivent collaborer de manière cohérente, 

dans le respect de la culture locale. 
 
Si le taux de chômage parmi les moins de 30 ans 

reste élevé, ces jeunes semblent posséder une 

grande résistance morale. Ils créent eux-mêmes de 

petites ONG, le plus souvent sans aide extérieure, 

pour travailler à des problématiques complexes 

comme la formation, lôenseignement ou la croissan-

ce sociale et mat®rielle. Côest ®galement une preu-

ve de leur foi dans lôavenir, de leur conviction que 

cela vaut la peine de faire des efforts. 

 

Lôinfluence des ®glises ne doit pas °tre sous-

estim®e. Bien s¾r, lô®glise catholique sôest retrou-

v®e tr¯s affaiblie ®tant donn® quô¨ lô®poque du g®-

nocide, de nombreux prêtres et ecclésiastiques 

®taient li®s ¨ lôancien r®gime. Des Tutsis qui ®taient 

venus chercher refuge dans de nombreuses égli-

ses y ont été froidement massacrés. À la suite de 

cela, et avec le retour des Rwandais exilés en Ou-

ganda et au Congo, on enregistre surtout une forte 

expansion des ®glises pentec¹tistes. Elles nôont 

toutefois pas totalement supplant® lô®glise catholi-

que, avec qui elles auraient plutôt tendance à coha-

biter. Il arrive que des « fidèles è passent dôune 

®glise ¨ lôautre, sans que cela cr®e pour autant de 

la concurrence. On peut m°me aller jusquô¨ dire 

quôil se cr®e une plate-forme propice à la collabora-

tion. 

 

Le Pape François, pour sa part, a invité les évê-

ques rwandais ¨ prendre lôinitiative dôîuvrer ¨ la 

réconciliation des Rwandais en renforçant la rela-

tion de confiance avec lô£tat. Pour le primat de lô®-

glise, la famille doit jouer un rôle central parce que, 

au-del¨ dô°tre menac®es par le processus de s®cu-

larisation, de nombreuses familles sont déchirées 

et/ou se sont reconstituées. Dans ce contexte, vous 

pourrez lire dans ce numéro un article de « Aide à 

lô®glise en d®tresse », à la suite de la visite en Bel-

gique de Mgr Alexis Habiyambere, évêque de 

Nyundo. 

Comme dôhabitude, Guido Huysmans, directeur du 

Festival du film africain, nous dit tout sur les nou-

veaux films rwandais, et nous commentons une 

s®rie dôouvrages int®ressants publi®s ¨ propos du 

Rwanda.  Nous vous souhaitons bonne lecture de 

ce numéro ! 

La rédaction, le 16 juin 2014. 

 

mogen zich niet als de klassieke schoonmoeder 

opwerpen, maar moeten op coherente manier met 

respect voor de heersende cultuur samenwerken. 

 

Er is nog een grote graad van werkloosheid bij de 

min 30 jarigen, maar ze geven blijk van een grote 

innerlijke weerbaarheid. Deze jongeren stichten 

zelf kleine ngo's, meestal zonder hulp van buiten 

uit om te werken aan de pijnpunten, zoals vorming, 

onderwijs, sociale en materiële groei. Dit is ook 

een bewijs van geloof in de toekomst, van geloof 

dat die inspanningen de moeite waard zijn. 

 

Ook de invloed van de kerken mag niet onderschat 

worden. Uiteraard is die van de katholieke kerk 

sterk verminderd omdat veel priesters en geeste-

lijken hun lot verbonden hadden aan het vorige 

regime toen de genocide werd voltrokken. In heel 

wat kerken werden de Tutsiôs die er een veilig toe-

vluchtsoord hadden gezocht massaal afgeslacht. 

Ten gevolge daarvan en met de terugkomst van de 

Rwandese ballingen uit Uganda en Congo hebben 

vooral de kerken van de pinksterbewegingen een 

aanzienlijke uitbreiding genomen. Toch hebben zij 

de katholieke kerk niet volledig overgenomen maar 

wonen ze eerder samen ermee. Soms stapt men 

van de ene kerk over naar de andere zonder dat er 

concurrentie tussen zou bestaan. Men kan zelfs 

zeggen dat er een platform ontstaat waar kan 

samengewerkt worden. 

 

Paus Franciscus van zijn kant heeft de Rwandese 

bisschoppen opgeroepen om het initiatief te 

nemen om de verzoening tussen de mensen in 

Rwanda te bewerkstellingen door de vertrou-

wensrelatie met de staat te versterken. De familie 

moet, volgens de Paus, hierbij een centrale rol 

innemen omdat zij niet alleen bedreigd wordt door 

het seculariseringsproces, maar ook omdat zoveel 

gezinnen verscheurd en/of opnieuw samengesteld 

zijn. In deze context kunt u in dit nummer een 

bijdrage lezen van ñKerk in Noodò naar aanleiding 

van het bezoek aan ons land van Mgr Alexis 

Habiyambere, bisschop van Nyundo. 

Zoals gewoonlijk geeft Guido Huysmans, directeur 

van het Afrika Filmfestival, u ook informatie over 

de nieuwe Rwandese films en geven wij com-

mentaar over een aantal interessante werken die 

over Rwanda zijn gepubliceerd. Het wordt een lang 

nummer en wij wensen u veel leesgenot. 

De redactie, afgesloten op 16 juni 2014. 
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Toen DUTERIMBERE werd opgericht was 
armoede duidelijk merkbaar en overheersend, 
vooral bij de vrouwen. Als reactie op deze 
benarde situatie besloten enkele vrouwen om 
samen te komen en overwogen ze hoe ze 
ondernemerscapaciteiten konden verwerven, 
zich konden ontplooien en anderen konden 
helpen. 
 
Ze bleven er echter steeds rekening mee 
houden dat de meeste vrouwen arm waren en 
geen toegang konden verkrijgen tot leningen. 
Daarom zijn ze gestart met het organiseren 
van deze vrouwen in solidariteitsgroepen en 
het oprichten van een fonds om ze te on-
dersteunen en om hen te betrekken bij inko-
mensgenererende activiteiten. Zo is DUTE-
RIMBERE MFI Ltd.ontstaan. 
 
Voordat de vrouwen toegang krijgen tot een 

lening voor hun inkomensgenererend project 

moeten ze een opleiding volgen met behulp 

van het ondernemershandboek Nshore Nun-

guke. Deze handleiding leert vrouwen te 

ondernemen, verantwoordelijkheidszin te ont-

wikkelen en brengt hen vaardigheden bij over 

hoe ze op de juiste wijze met leningen kunnen 
omgaan in plaats van het geld te gebruiken 
voor andere doeleinden. 
 
De opleiding die hen verantwoordelijkheid 
bijbrengt wordt niet noodzakelijk aangeboden 
door andere banken. Daarom benadrukken we 
het belang van deze specifieke opleiding, 
opdat de vrouwen volledig op de hoogte 
zouden zijn van bedrijfssystemen en 
spaargelden. 
 
DUTERIMBERE NGO is een non-profitor-

ganisatie. De algemene vergadering vormt het 

leidinggevende orgaan en bestaat uit alle 

ingeschreven leden. De algemene vergadering 

komt een keer per jaar samen en de districts-

vergaderingen doen dat twee keer per jaar.  

De resultaten van de districtsvergaderingen 
worden doorgegeven aan de raad van bestuur 
die om de drie maanden samenkomt. De 
ideeën van de vrouwen worden besproken in 
iedere districtsvergadering en hebben meestal 
te maken met opleidingen, capaciteitsontwikke-
ling en het oplossen van conflicten. 
 

 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING -  

COOPERATION AU DEVELOPPEMENT  

VROUWEN UIT DE ARMOEDE KRIJGEN IS DUTERIMBEREôS 

VOORNAAMSTE MISSIE  
Door Mukeshimana Dativa, Uitvoerend Secretaris van DUTERIMBERE  

 ð Fotoôs Duterimbere 

Regionale vergadering Muhanga , juni 2013  


